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Het bleef een tijdje stil, maar we zijn jullie niet vergeten! Dat jullie ook ons niet zijn vergeten, dat merken we bijna
dagelijks. Mensen sturen ons foto’s vanuit winkels waar ze Het Laatste Verbond in de rekken aantroffen, of hebben het
boek uit en schrijven een review op Bol of Standaard Boekhandel... Anderen (zoals ikzelf) vragen in de boekhandel het
boek zichtbaarder te plaatsen (met succes!). Een ex-collega bazuinde het uit onder de andere ex-collega’s en in het
bedrijf ging Het Laatste Verbond zowaar onder de kerstboom. Ook thuis komt het daar bij veel gezinnen terecht,
gewikkeld in geschenkpapier, voor nonkel, broer, zus of buurman... Met andere woorden: jullie zijn nooit ver weg.

Beste ambassadeur,

Goes Places

We sloten de wedstrijd af, maar moeten nog een winnaar kiezen. Hebben jullie een suggestie? Kies de verste en de
meest originele en stuur ons de winnaar van je keuze. Zoals je weet gaan wij het boek persoonlijk naar de door de
winnaars aangewezen gelukkigen brengen en signeren het ter plaatse. Alle foto’s staan op erikraeven.be.

Lezingen

We hebben momenteel twee lezingen in de agenda. De eerste vindt plaats in de bib van Kortenberg, op 29 januari.
Mooie herinneringen daar, want ik woonde er ooit een lezing bij van Jef Geeraerts. Op de tweede zijn we extra trots. Die
gaat door in de bib van Zaventem, op 1 december 2019, in het prachtige gebouw van cc De Factorij. Niet alleen gingen
ons daar al grote schrijvers als Stefan Hertmans en Griet op de Beeck voor, maar ik groeide op in Zaventem. Je vindt de
info op erikraeven.be. Wij zien je graag op een van de events terug!

En wat nog meer?

Vermeld, vernoem en toon het boek. Gris het uit het rek in een overvolle winkel en roep: ‘Oh, schat, heb je het gezien?
Ze hebben hier Het Laatste Verbond!' Vervolgens druk je het boek tegen je boezem, kijkt in extase naar iets tegen het
plafond en zucht: ‘Ik wou dat ik dit boek kon vergeten, want dan kon ik het meteen opnieuw lezen.” Of ga naar Brussel,
meng je in een betoging en roep ‘Het Laatste Verbond, Het Laatste Verbond, Het L..."" tot de tienduizend andere
betogers het overnemen en jullie de titel scanderend als een reclamecaravaan eerst door de avenues van Brussel
meanderen en later door het journaal op één en VTM marcheren. Enfin, het zijn maar suggesties ;).

Tot besluit

Morgen is het kerstavond. Kurt en ik wensen jullie een warm kerstfeest en een veiliig en gezond 2019. En zoals
gebruikelijk: Dank voor jullie hulp en... pas op voor de spanning!

Erik enn Kurt

Wil je eigenlijk liever geen mail van ons ontvangen? Of moet hij naar een ander adres? Vertel het ons, en wij passen het aan.
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